
Liturgie van de dienst; Hemelvaartsdag, 09 mei 2024
 
Woord van welkom 
 
Zingen (staande): gezang 72: 1 en 3 
De dag der kroning is gekomen, 
de dag van eer en heerlijkheid! 
de Heer heeft weder ingenomen 
zijn zetel na volbrachte strijd. 
Aard’en hemel zingen 
van de grote dingen, 
die Hij wrocht op aard. 
Voor der jong’ren ogen 
steeg Hij naar den hogen, 
eer, aanbidding waard. 
 
De Here sprak tot mijne Here: 
Zit aan mijn rechterhand met mij. 
Dat alle hoogheid zich vernêre 
voor ‘t machtwoord dezer heerschappij. 
Die de mensen hoonden 
en met doornen kroonden, 
leeft, gekroond met eer. 
Die de wereld smaadde 
en met vloek belaadde, 
heerst als aller Heer. 
  
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: gezang 69: 1 en 2 
Komt, Christ’nen, laat ons Jezus loven, 
komt, heHen wij het hart naar boven! 
Daar zit de Koning op zijn troon 
en spreidt zijn heerlijkheid ten toon. 
Voor wie gelooft is daar de schat, 
die alle heil in zich bevat. 
 
Hij is ons hoofd, wij zijn zijn leden, 
al wand’len wij nog hier beneden; 
het past ons om van stap tot stap, 
in ‘t land van onze vreemd’lingschap, 
vol ernst te volgen in het spoor, 
dat Jezus wees: Hij ging ons voor! 
 

 
Wat betekent Hemelvaartsdag: 
Wat wordt bedoeld met 'opgevaren tot in de 
hemel'?:  
Christus is voor de ogen van zijn discipelen 
van de aarde naar de hemel opgenomen.   
Daar is Hij voor ons welzijn,  totdat Hij 
terugkomt om alle mensen te oordelen.   
 
Wat hebben wij aan de hemelvaart van 
Christus? 
1. Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn 
Vader.   
2. Christus is als mens in de hemel. Dit geeft 
ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal 
nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde 
lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de 
lichaamsdelen.   
3. Christus heeft zijn Geest tot een onderpand 
gegeven.  Door de kracht van de Geest zoeken 
wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit 
aan de rechterhand van God.   
 
Zingen: Liedboek 234 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Gebed 
 



Schriftlezing: Mattheus 28: 16 t/m 20 (NBV) 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de 
berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden 
enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij 
is alle macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Kindermoment  
 
 
 
 
 
 
Zingen: Op toonhoogte 443: 
Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. 
Hand in hand, heel de weg,  
wil ik gaan met Hem. 
Als ik struikel staat Hij klaar,  
Hij is bij mij in' t gevaar. 
Dus, stap voor stap, hand in hand,  
wil ik gaan met Hem. 
 
Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. 
Hand in hand, heel de weg,  
wil ik gaan met Hem. 
In de mensen leeft Hij voort,  
blijft voor ons het Levend Brood. 
Dus stap voor stap, hand in hand,  
wil ik gaan met Hem. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: psalm 17: 3, 4 en 8 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten, 
Omdat G’, o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Maak Uwe weldaán wonderbaar, 
Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden. 
Voor ‘s vijands macht en vrees’lijk woeden, 
En hen beschermt in ‘t grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog; 
Bewaar m’ als d’ appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleug’len dekken. 
 
Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt, 
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; 
U in gerechtigheid aanschouwen; 
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. 
 
Preek: 
“Hemelvaartsdag: een feestdag voor de 
twijfelaars” 
 
Zingen: Weerklank 443: Ik ben en Ik zal er zijn  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben bent U wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven zegt Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig U die mij ziet 
 
De toekomst is zeker ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen  
U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 



O Naam aller namen aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: psalm 68 : 9 en 10 
Gods wagens, boven ‘t luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk; 
Verdubbeld in getalen; 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen; 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER’. 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons ‘t eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
  


