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LITURGIE 7 maart 2021,18.00 uur, Ichthuskerk, Katwijk aan Zee 

 

Welkomstwoord 

 

Lied: Jezus is de Goede Herder 

 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Moment van stilte  

 

Votum en groet  

 

Lied: gezang 184: 1, 2 en 5 (De Heer is mijn Herder) 

 

De Heer is mijn Herder!  

'k Heb al wat mij lust;  

Hij zal mij geleiden  

naar grazige weiden.  

Hij voert mij al zachtkens  

aan waat'ren der rust.  

 

De Heer is mijn Herder!  

Hij waakt voor mijn ziel,  

Hij brengt mij op wegen  

van goedheid en zegen,  

Hij schraagt me als ik wankel,  

Hij draagt me als ik viel.  
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De Heer is mijn Herder!  

Hem blijf ik gewijd!  

'k zal immer verkeren  

in 't huis mijnes Heren:  

zo kroont met haar zegen  

zijn liefde me altijd. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Lied: gezang 42: 1 en 4 

 

Noem d’overtreding mij, die Gij begaan hebt, 

Het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 

waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 

noem mij uw zonden. 

 

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide, 

de Herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,  

de heer zich voor de schulden zijner kenchten 

aan ’t kruis liet hechten.  

 

Gebed 

 

Schriftlezingen:   

Johannes 10: 11 t/m 15 

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder 
is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de 
wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de 
schapen bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader 
Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.  

Jesaja 43: 1 t/m 5a 

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u 
verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door 
rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u 
aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u 
gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. 
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want Ik ben met 
u.  

Mattheus 26: 31 t/m 32 

Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de 
Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u 
voorgaan naar Galilea. 

 1 Petrus 5: 8 t/m 11 (NBV) 

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek 
naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar 
ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle 
genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig 
maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. 
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Inleiding op de preek: een bodygard 

 

Lied: Ik bouw op U 

 

Ik bouw op U,  

mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam.  

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam.  

 

Gelovend ga ik, 

eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

Tekstlezing: Johannes 10: 15b 

“en Ik geef Mijn leven voor de schapen” 

 

Preek 

 

Lied: Psalm 121: 2, 3 en 4 

 

2 Hij is, al treft u 't felst verdriet, 

uw wachter, die uw voet 

voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

geen kwaad zal u genaken; 

de HEER zal u bewaken. 

 

3 Zijn wacht, waarop men hopen mag, 

zal, daar zij u bedekt, 

en u ter schaduw strekt, 

de maan bij nacht, de zon bij dag, 

in koud' en gloed vermind'ren, 

opdat zij u niet hind'ren. 

 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

opdat Hij in gevaar, 

uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

en waar g' u heen moogt spoeden, 

zal eeuwig u behoeden. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Inzameling van de gaven 
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Lied: Psalm 56: 5 en 6 

 

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 

tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

door ijver aangespoord. 

 

6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven; 

uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 

zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 

zo word' Zijn lof vergroot 

 

Zegen 

  

 


