
 

DRANK 
maakt meer kapot dan je lief is  

 

 

Inleidend orgelspel 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen Psalm 22:1 en 4 
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 

4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moê; 
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. 
Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe, 
Moet ik nog horen: 
"Dat God, op Wie hij steunt, hem gunstig' oren 
Verleen', hem redd'; 
Dat Die nu hulp doe komen, 
En hem, in wie Hij heeft Zijn lust genomen, 
In ruimte zett'". 

 

Geloofsbelijdenis Heidelbergse Catechismus Zondag 15 
 

Zingen Psalm 22:8 en 9 

8. Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd, 
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd; 
Gij zult eerlang mij, door de dood, het hoofd 

In 't stof doen bukken. 
Want van rondom zie 'k honden samenrukken; 

Een muitgespan 
Heeft mij ter prooi verkoren, 
Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, 
Zo fel het kan. 
 

9. Mijn beend'ren kan ik tellen, één voor één. 
Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreên. 

Z' ontzien zich niet, om met mijn tegenheên  
Hun geest te strelen, 
En onder zich mijn kleed'ren te verdelen; 
Verhard in 't kwaad, 
Kan hun geen spel verdrieten; 

Zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten 
Van mijn gewaad. 

 

Gebed 
 

Schriftlezing Mattheüs 27:27-56 
 

Zingen Psalm 69:2 en 4 (collecten) 

2. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd, 
Dan hen, die mij, doch zonder oorzaak, haten; 

Men zoekt mijn dood; geen onschuld kan mij baten; 
Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. 
Men eist van mij, daar ik m' onschuldig ken, 
't Geroofde weer; 'k moet voor voldoening zorgen. 
Gij weet, o God, hoever ik strafbaar ben; 
U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen. 
 

4. Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 

En onbekend de zonen mijner moeder; 
'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 

Ik draag de schimp, de smaad en overlast 
Dergenen, die, alziende God, U smaden; 

Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

 

Verkondiging vanuit Mattheüs 27:34 

 

Zingen Psalm 69:9 

9. Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vanéén; 
Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden 
Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden, 
Naar troosters, maar, helaas, ik vind er geen. 

Ja, grote God, zij hebben mij, tot spijs, 
Bij al mijn smart nog bitt're gal gegeven; 
Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, 
Wanneer de dorst mijn lippen saâm doet kleven. 

 

Gebed 
 

Zingen Psalm 109:2, 15 en 16 
2. Z' omringden mij met boze woorden, 
Die mij, als priemen, 't hart doorboorden; 
Ik werd op 't allerfelst bestreden; 

Verdrukt, mishandeld tegen reden; 
'k Heb voor mijn liefde haat behaald; 

Ik bad, maar 'k werd met vloek betaald. 
 

15. Al ben ik met die smart beladen, 

Nog gaan zij voort met mij te smaden, 
Met mij, al schimpende, te groeten; 

Zij schudden 't hoofd, die mij ontmoeten. 
O HEER, help mij, die U verbeidt, 
Naar Uwe goedertierenheid. 
 

16. Opdat zij weten en belijden, 
Dat Uwe hand mij wil bevrijden, 
Dat Gij, o HEER, mijn recht doet gelden. 
Laat hen dan vloeken, last'ren, schelden; 

Maar zegen Gij mij, o mijn God; 
Gij zijt mijn erfdeel, en mijn lot. 

 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
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