
Liturgie voor de Doopdienst in de Nieuwe Kerk 
Zondag 1 september 2024 – 10.00 uur 
Voorganger: ds. J.S. Heutink 
In deze dienst wordt Olivia van der Plas gedoopt 
 

Woord van welkom en mededelingen 
 

Zingen: Johannes de Heer lied 462  (staande)
1. Er gaat door alle landen 
een trouwe kindervrind, 
geen oog kan Hem aanschouwen, 
maar Hij ziet ieder kind. 
De Hemel is zijn vaderland, 
Hij is des Heeren afgezant. 
 

2. Hij komt in alle huizen, 
en waar een vrolijk kind 
zijn vader en zijn moeder 
en God de Heer bemint, 
daar woont Hij gaarne dag en nacht, 
en houdt er over 't kind de wacht.

3. Daar speelt Hij met de kind’ren 
zo vriend’lijk en zoo zacht; 
Hij deelt in hunne vreugde, 
en luistert naar hun klacht; 
en 't kind, dat naar zijn lessen doet, 
wordt zacht en vriend’lijk van gemoed. 
 
Stil gebed | Votum en groet | Aanvangstekst 
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 4
1. Juich aarde, juich alom de HEER, 
dien God met blijdschap, geef Hem eer; 
kom, nader voor Zijn aangezicht; 
zing Hem een vrolijk lofgedicht. 

4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 
Lezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 7 (Herziene Statenvertaling) 
 
Zingen: Psalm 78: 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 
naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 
Wij mogen het verleden niet vergeten; 
laat aan je kinderen Gods daden weten. 
Vertel het door, vertel het nageslacht 
wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. 
 
Lezing doopformulier 
 
Olivia van der Plas wordt de kerk binnen gedragen 
Zingen: Psalm 105: 5 
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Gebed | ouders beantwoorden de doopvragen 
 
Kindermoment; aansluitend kinderlied: Op Toonhoogte 468 
Laat de kind’ren tot Mij komen, alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van Mijn rijk,  staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen. 
 
Bediening heilige doop aan Olivia van der Plas 
 



Zegen 

Toezingen: Psalm 134: 3 (staande) 
3. Dat ’s HEREN zegen op u daal’; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’. 
Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer: 
loof, loof dan aller heren HEER! 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: de derde brief van Johannes (Herziene Statenvertaling) 
Afzender, geadresseerde 
1 De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. 
Lof over Gajus 
2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 3 Want ik was zeer 
verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. 4 Ik heb geen 
grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 5 Geliefde, u handelt trouw in 
alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, 6 die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van 
de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. 7 Want 
zij zijn voor Zijn Naam uit gegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen. 8 Wij moeten dan zulke mensen 
ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. 
 
Inzameling van gaven: 1. Diaconie | 2. Kerk | 3. Jongerenpastoraat & catechisatie (collecte 3 na de preek) 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 
2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 

6. Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Verkondiging n.a.v. 3 Johannes 4 ‘Oudervreugde’ 
 
Zingen: Psalm 86: 6 
6. Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saâm 
tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Hemelhoog 346 (staande)                  Refrein: 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. (refrein) 

3. Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.  (refrein)

4. Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. (refrein) 


