
 
 

LITURGIE 8 september 2024, 18.00 uur, Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee 
Dienst van voorbereiding op de Viering van het Heilig Avondmaal 

 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) : Psalm 118 : 13a/14b 
Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's Heeren Naam; 
wij zeeg'nen u uit 's Heeren woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 

Laat ieder ’s Heeren goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 
Zingen : Psalm 103 : 1, 2 en 6 (Weerklank)
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf u leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

  

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 

6. De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 

maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 

 
Lezing van het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal 
Gemeente van Christus, hoort de woorden van de inzetting van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de 
eerste brief aan de Corinthiërs: In de nacht, waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en 
Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij 
dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
Opdat wij het Heilig Avondmaal tot onze hulp en troost mogen vieren, is naar het woord van Paulus voor alles nodig, dat wij ons op 
de juiste wijze beproeven en dat wij het houden met dat doel, waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld. 
Ten eerste: laat iedereen bij ziczhelf zijn zonden overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God 
verootmoedigt. 
Ten tweede: laat iedereen zijn hart onderzoeken, of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn 
in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestande Here. 
Ten derde: laat iedereen zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens 
God de Here te bewijzen en voor Zijn aangezicht oprecht te wandelen; eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en 
afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te 
leven. 
Allen, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten aan de tafel van Christus houden. Die 
daarentegen het getuigenis van de Geest van zonde en vergeving niet gelooft en zich van zijn zonde niet wil bekeren, vermanen wij 
zich van de tafel van de Here te onthouden. Hem verkondigen wij, dat hij geen deel in het Rijk van Christus heeft. 
Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, aslof 
niemand tot het Heilig Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij 
onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. 
Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, toch mogen wij verzekerd zijn, dat God ons in genade 
aanneemt en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig maakt. 
 
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: doet dit tot mijn gedachtenis, mogen wij aan de tafel van het Heilig 
Avondmaal gedenken dat Jezus door de Vader in de wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij 
haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. 
Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij 
zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich 
aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: 
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 
En ten slotte heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toe Hij zei: Het is volbracht.  

 
 



 
 

Zingen : Gezang 174 : 1 
Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
 

laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

Gebed 
Schriftlezing : Psalm 134 (NBV) 
Een pelgrimslied. 
Zegen de Heer, u allen die de dienst van de Heer verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Hef uw 
handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. 
Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    
Inzameling van de gaven 
Zingen : Psalm 42 : 3 en 5 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
want Gods goedheid zal uw druk  
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 

Maar de Heer' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
en dat melden in mijn lied;  
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht;  
en mijn hart, wat mij moog' treffen,  
 tot den God mijns levens heffen.

Preek : Zegen!!!  
 
Extra collecte 
Zingen : Weerklank 443 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
  

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
  
6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 134  
- Gemeente: vers 1 en 2 
- Kerkenraad: vers 3 – laatste 2 regels samenzang! 
Looft, looft nu aller heren Heer', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 

Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het Heiligdom uw oog, 
en knielt eerbiedig voor Hem neer: 
looft, looft nu aller heren Heer'! 

Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
Zegen 


