
 

‘Kom…’  
komen tot Christus (1) 

 

 

Inleidend orgelspel 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 

Zingen Psalm 27:3 
3. Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, 
Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen! 

Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 
In ramp en nood versteken in Zijn hut; 
Mij bergen in't verborgen van Zijn tent, 

en op een rots verhogen uit d' ellend'. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 93:4 

4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 

Gebed 
 
Schriftlezing Mattheüs 11:25-30 
 

Zingen Psalm 145:3 en 6 (1e en 2e collecte) 
3. Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan de milde overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 

De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 

Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 

6. De HEER is recht in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 

Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; 
Hij geeft de wens van allen, die Hem vrezen; 

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 
 
Verkondiging vanuit Mattheüs 11:28a 

 

Zingen Psalm 25:8 en 10 (3e collecte) 

8. Zie op mij in gunst van boven; 
Wees mij toch genadig, HEER; 
Eenzaam ben ik en verschoven: 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 

'k Roep U aan in angst en smart; 

Duizend zorgen, duizend doden 
Kwellen mijn angstvallig hart; 
Voer mij uit mijn angst en noden. 
 

10. Hoed mijn ziel, en red z' uit noden; 
Maak mij niet beschaamd, o HEER, 

Want ik kom tot U gevloden. 
Laat d' oprechtheid meer en meer, 
Met de vroomheid, mij behoên; 
'k Wacht op U in mijn ellenden. 
Laat Uw hand, in tegenspoên, 

Israël verlossing zenden. 

 
Lezing Avondmaalsformulier (eerste gedeelte) 
 
Zingen Psalm 139:1 en 14 

1. Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 

14. Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 

Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 

De weg ter zaligheid betreden. 
 
Gebed 
 

Zingen Psalm 72:6 en 11 

6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 

11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 

De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 

 
Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
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