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Bediening van de Heilige doop aan 
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Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) Psalm 68 : 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 
Zingen: Opwekking 733 : 1 en 2 
De zon komt op, maakt de morgen wakker. 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel. 
Prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen. 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein 

Lezing van het formulier van de bediening van de heilige doop 
Gemeente van de Heere, met grote blijdschap en dankbaarheid mogen wij hier bij elkaar zijn 
om getuige te zijn van de doop. 
Jezus Christus zelf heeft ingesteld dat Zijn Gemeente het teken en zegel van de Doop behoort te 
dragen. Hij zei: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 
 
De doop is een teken van het afwassen van de zonden en van het begin van een nieuw leven. 
Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De doop verbindt ons ook met Zijn sterven 
en opstanding.  
Wij worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader sluit 
een vast verbond van genade met ons. Hij belooft: Ik ben je Vader en jij bent Mijn kind. Ik zal voor 
je zorgen. Alle verdriet en narigheid wil Ik van je afhouden, of, als het toch komt, zal Ik ervoor 
zorgen, dat je in dat verdriet zult merken dat Ik bij je ben om je te helpen. De Zoon belooft dat Hij 
je zonden zal afwassen, zodat het helemaal goed wordt tussen jou en God. De Heilige Geest 



belooft ons, dat Hij in ons hart wil wonen, zodat wij de Heere Jezus gaan liefhebben en ons leven 
elke dag nieuw wordt, tot de dag, waarop de Heere Jezus weer terug komt op de aarde en wij 
met alle mensen, die bij Hem behoren, voor altijd bij Hem zullen zijn in Zijn Koninkrijk. 
 
Elk verbond heeft twee kanten. Door de doop vraagt de Heere aan ons, dat wij met Hem 
verbonden zullen zijn in ons leven. Helaas zal blijken dat we te zwak zijn om alles goed te doen. 
Dan mogen we de Heere weer om vergeving vragen, omdat de doop een teken is van een eeuwig 
verbond van genade. Maar we moeten die zonde niet blijven doen en zullen er dus tegen moeten 
strijden in ons leven! 
 
Nu begrijpen de kleine kinderen dit allemaal nog niet. Maar bij het volk Israël wordt het bewijs van 
Gods liefde al gegeven aan een kind dat acht dagen oud is. Dat is de besnijdenis. De Bijbel vertelt 
ons ook dat er kinderen bij de Heere Jezus gebracht werden. Toen heeft Hij hen bij Zich genomen, 
Hij legde Zijn hand op hun hoofd en zegende hen. Ook de kinderen horen bij het verbond dat 
God met Abraham heeft opgericht. De ouders hebben de plicht hun kinderen, dit alles te vertellen 
en uit te leggen. We hopen dat deze kinderen dan zelf mogen komen tot het belijden van Hem, 
in wiens Naam zij gedoopt zijn. 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 105 : 5 (ondertussen komen de kinderen binnen) 
God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Beantwoording van de doopvragen:  
Geliefden in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan 
ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel 
gebruiken en niet uit gewoonte of bijgeloof. Om uit te laten komen dat jullie zo verlangen naar de 
doop als een geschenk van God aan jullie kind, zullen jullie eerlijk en oprecht je geloof belijden 
en de instemmen met de doopbelofte door op de volgende vragen te antwoorden.  
1. Geloven jullie, dat jullie kinderen, hoewel zij van nature met ons als zondaar onder het oordeel 
van God liggen, toch in Christus Jezus in genade zijn aangenomen en zo geheiligd zijn, en dat 
zij daarom als leden van zijn Gemeente behoren gedoopt te zijn? 
2. Geloven jullie, dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dit in het Oude en 
het Nieuwe Testament ons is geopenbaard, en door de Kerk in de artikelen van ons christelijk 
geloof  wordt beleden, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 
3. Beloven jullie ook aan jullie kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te 
leren en hen getrouw tot het onderricht en de prediking van de Kerk te leiden, zodat zij hun doop 
gaan begrijpen en zich voor hun hele leven verbonden mogen weten aan de Naam en de dienst 
van de Heere? 
 
Zingen: Johan de heer 213:1(kinderen mogen naar voren komen) 
 
Scheepje onder Jezus’ hoede, 
met de kruisvlag hoog in top, 
neemt als arke der verlossing 
allen, die in nood zijn, op. 
 
Kindermoment 
  

 
Al slaat de zee ook hol en hoog 
en zweept de storm  ons voort, 
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 
en ’t veilig strand voor oog. 
 



Zingen: Weerklank 612 
Refrein: Jezus is de goede Herder. 
    Jezus, Hij is overal. 

  Jezus is de goede Herder, 
  brengt mij veilig naar de stal. 

  
Als je ’s avonds niet kunt slapen 
en je bang in ’t donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
Refrein 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Zingen (staande) : Psalm  134 : 3 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 
 
(kinderen kunnen naar de kindernevendienst) 
 
Dankgebed 
 
Persoonlijk woord 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Weerklank 443 : 1, 2 en 4 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Mattheus 17 : 1 t/m 9a 
1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge 
berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht 
straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 
‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een 
voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte 
hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet.                               
Refrein 



naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en 
wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet 
bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen gingen Jezus en de 
leerlingen weer de berg af… 

 

Inzameling van de gaven 

 
 
 
Zingen Psalm: 139 7, 8 en 9 
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Preek: Het gewone leven……. Totaal anders!  
 
Zingen Opwekking 710  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang 

Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus kom tot mij 
als de Bron van leven, Die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Israel



Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, 
wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn 
met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij 
van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

Wij gedenken in het midden van de gemeente van Christus 
 
Willem van Velzen: 28 februari 1940 – 29 september 2024 
 
Zingen: Opwekking 136: 1  
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
(Kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 
 
Extra collecte 

Zingen (staande) Psalm: 150: 1a/3b 

Looft God, looft zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
in den hemel Zijner kracht; 
Looft den HEER, elk moet Hem eren; 
Al wat geest en adem heeft, 
Looft den HEER, die eeuwig leeft, 
Looft verheugd den HEER der heren. 
 
Zegen 
 


