
LITURGIE 20 oktober 2024, 10.00 uur, Ichthuskerk, Katwijk aan Zee 
60 jarig bestaan van de Ichthuskerk 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) : Psalm 116 : 10 en 11 
10. Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
      verheffen, U al mijn geloften brengen; 
      'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
      in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
      Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
      Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
      Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
  
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 
Aanvangstekst 
Want de blijdschap des Heren, die is uw kracht (Nehemia 8 : 11)  
 
De Ichthuskerk:  1964 - 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zingen : gezang 169 : 1 en 4 
1.   Liefde, boven alle liefde, 
      vreugde Gods, daal in ons neer, 
      want ons hart, hoe 't U ook griefde, 
      vindt slechts rust in U, o Heer! 
 
4.   Geef, dat wij U mogen prijzen, 
      samen met het eng'lenheir, 
      en door onze lof bewijzen, 
      dat wij d' uwen zijn, o Heer. 
 
Lezing van de samenvatting van de wet 
  



Zingen kinderlied: Door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest 
Die er is, die zal zijn en die is geweest 
Vieren we feest met elkaar 
 
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x) 
Hij is het waard 
 
Door de kracht... 
 
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x) 
Hij is het waard 
 
Door de kracht... (2x) 
 
Kindermoment 
 
Zingen : Gezang 89 : 1 en 2 
1.   Halleluja, lof zij de Heer! 
      Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, 
      de Schepper aller dingen! 

De roem van zijn barmhartigheid, 
      zijn wijsheid, macht en majesteit 
      moet al het schepsel zingen. 
 
2.   Halleluja, lof zij de Zoon, 
      gedaald van 's hemels hoge troon 
      tot heil van stervelingen! 
      Hem, die voor onze zonden stierf, 
      ons 't leven door zijn dood verwierf, 
      moet al het schepsel zingen. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing :  2 Koningen 2 : 7 t/m15 
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op 
een afstand staan kijken. 8Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op 
het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden 
oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik 
van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest 
delen.’ 10‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, 
zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te 
praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van 
vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep 
uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, 
scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij 
de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: 
‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het 
naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, die Elisa 



vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa 
neergedaald.’ 
 
Handelingen 1 : 8 t/m 9 
U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk 
onttrok Hem aan hun ogen. 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen : Psalm 42 : 2a/3b en 5 
2a. 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen,  
     Tot mijn spijze, dag en nacht;  
     Daar mij spotters durven vragen;  
   ,,Waar is God, dien gij verwacht?'', 
3b. Maar Gods goedheid zal uw druk  
      Eens verwiss'len in geluk. 
      Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
      Want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 
5. Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
    Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
    'k Zal in dit vertrouwen leven,  
    En dat melden in mijn lied;  
    'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
    Zingen, daar ik Hem verwacht;  
    En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
    Tot den God mijns levens heffen. 
 
Tekstlezing : “De geest van Elia is op Elisa neergedaald” 
 
Preek 
 
Zingen : Opwekking 488 : 1a/2b 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 



 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
We gedenken in het midden van de gemeente van Christus: 

- Jacobus van Duijn 
14 oktober 1954 – 15 oktober 2024 

- Gerrit de Jong 
15 augustus 1926 – 17 oktober 2024 
 

Zingen: Wat een vreugde zal dat wezen 
Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Dankgebed en voorbede 
Extra collecte 
 
Zingen (staande): Psalm 89 : 1 
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
Zegen 
 


