
Liturgie 22 december 2024 - 10.00 uur Oude Kerk 
Ds J.B. Alblas -  Ichthuswijk 

 

Welkomstwoord 
 

Zingen (staande) : Gezang 18 : 1 
Komt allen te zamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 

Zingen : Gezang 232 : 2 en 3 
O, doe genaad' ervaren 
aan 't bevend hart, 
en breng het tot bedaren 
bij vreugd en smart! 
Laat m' aan uw voeten rusten, 
mij, hulp'loos kind, 
vertrouwen en berusten, 
voor d' uitkomst blind! 
 

En blijft m' ook soms verborgen 
uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, 
ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen 
en leid uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 
de ruste vind! 
 

Lezing van de wet 
 
Zingen : Psalm 17 : 3a/4b 

Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.  
Wil mij voor struikelen bevrijden,  
En ga mij met Uw heillicht voor. 
 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;  
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;  
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleug'len dekken. 
 

Gebed 
 
Schriftlezing : Lukas 2 : 1 t/m 6 
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, 
van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het 
huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. 
 
Galaten 4 : 1 t/m 7 
Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij 
heer is van alles; maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft 
bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de 
grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, 
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de 



aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon 
uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u 
een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
 

Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

 
Inzameling van de gaven 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Psalm 42 : 3 en 5 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
want Gods goedheid zal uw druk  
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 

Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
en dat melden in mijn lied;  
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht;  
en mijn hart, wat mij moog' treffen,  
tot den God mijns levens heffen. 
 

Tekstlezing : Lukas 2 : 1 
En het geschiedde in die dagen. 
 
Preek: His - story 
 
Extra collecte 
 
Zingen : Een toekomst vol van hoop  
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet 

Refrein:  
U geeft een toekomst vol van hoop. 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen 
leidt ons door dit leven heen 



 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens als wij voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. Refrein 
 

U bent God de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht Refrein 

Wij gedenken in het midden van de gemeente van Christus: 
 

- Leuntje Guijt – Jonker 
23 januari 1936 – 10 december 2024 

 
- Jacobus Johannes Dijkshoorn 

16 januari 1940 – 12 december 2024 
 

- Cornelia Paap – Guijt 
20 mei 1938 – 14 december 2024 

 
Zingen: Opwekking 136:1 

Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 

Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 84 : 4 (eerste 6 regels) / 6 (laatste 2 regels) 
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
elk hunner zal, in 't zalig oord 
van Sion, haast voor God verschijnen. 
Let, HEER' der legerscharen, let 
op mijn ootmoedig smeekgebed. 
ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Zegen 


