
                        Liturgie voor de avonddienst op Oudejaarsdag 
Dinsdag 31 december 2024 | Oude Kerk 

  Voorganger: ds. J.S. Heutink 
                 Organist/pianist: Rein van Duijn 

 

Woord van welkom en mededelingen 
 

Zingen: Gezang 292: 1 en 5 (Hervormde Bundel 1938, staande)
1. Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen. 
Ach, wij vinden, waar wij staren, 
niets bestendigs hier beneen! 
Op de weg, die wij betreden, 
staat geen voetstap die beklijft. 
Al het heden wordt verleden, 
schoon 't ons toegerekend blijft. 
 

5. Snelt dan, jaren, snelt vrij henen 
met uw blijdschap en verdriet. 
Welk een ramp ik moog' bewenen, 
God, mijn God, verandert niet! 
Blijft mij alles hier begeven, 
voortgeleid door zijne hand, 
schouw ik uit dit nietig leven 
in mijn eeuwig vaderland. 

Stil gebed | Votum en groet | Aanvangstekst 
 

Zingen: Psalm 90: 1 en 2 (Berijming 1773, OB) 
1. Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.  
 

2. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, 
kan door een wenk den mens zijn broosheid leren; 
Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, 
verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren; 
want in Uw oog zijn duizend jaren, HEER, 
een enk'le dag, een nachtwaak, en niets meer.

Apostolische Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Gezang 254: 2, 3 en 4 (LvdK) 
2.  U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning! 
 

3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 

4. O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen.

Gebed 
 

Bijbellezing 1: Jesaja 43: 14 t/m 21 | Bijbellezing 2: 2 Korinthe 4:16 t/m 5: 1 en 14 t/m 21 (HSV) 
 

Inzameling van gaven:  1. Diaconie 2. Kerk 3. Oudejaars- & Nieuwjaarscollecte (collecte 3 na de verkondiging) 
 

Zingen Psalm 63: 1 en 3 (berijming 1967, NB) 
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 

3. Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 5:17b – ‘Oud en nieuw volgens Paulus’ 
 

Zingen: Psalm 103: 8 en 9 (berijming 1773, OB) 
8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 



9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

 

Moment van gedenken (staande) 
Overleden      Naam     Adres    Leeftijd 
7 dec 2023      Jan Zwanenburg    Nolensstraat 42   88 jaar  
13 dec 2023 Cornelis Hoek    Parklaan 73   90 jaar 
27 dec 2023 Petronella Maria van Duijvenbode  Boulevard 116A    83 jaar  
29 dec 2023  Jacob Haasnoot    Oosterhof 7   86 jaar  
21 jan 2024    Dirkje Florence Oldenhof-Vooijs  Duinreepstr 147   76 jaar  
31 jan 2024   Jacob Hoogerdijk   Secr. Varkevisserstraat 64H  72 jaar  
26 mrt 2024  Cornelis van Duijvenbode  Seinpoststraat 7   82 jaar  
26 apr 2024   Lijdia Plug-Sip    Parklaan 59   69 jaar  
5 jul 2024       Johannes van der Nagel   Duinreepstraat 95   80 jaar  
20 jul 2024   Cornelis Ketting    Zuidstraat 46A   76 jaar  
24 jul 2024  Jacob Heemskerk   Waterboslaan 40  94 jaar  
15 sep 2024  Leendert Aandewiel   Laan van Nieuw-Zuid 34   84 jaar  
25 sep 2024  Dirk van Duijvenbode   Nachtegaallaan 5  93 jaar  
13 okt 2024  Pieter Plug     Parklaan 59   73 jaar  
26 okt 2024  Arie Dubbelaar    Drieplassenweg 24  80 jaar  
9 nov 2024  Dirkje van Duijvenvoorde-van Duijn Zwanenburgstraat 24   87 jaar  
 

Zingen: Sela - Ik zal er zijn 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Dankgebed en voorbeden 
 

Zingen: Gezang 300: 1, 3 en 4 (Hervormde Bundel 1938, staande) 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land.
 

Zegen 
 

Na de dienst is iedereen welkom voor ontmoeting, koffie en thee.  
 

Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of heb je vragen? Mocht u/jij - wellicht naar aanleiding van deze 
dienst - nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze wijkpredikant ds. Heutink, 
071- 240 87 24 of j.s.heutink@outlook.com.  


