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Kerk & Schooldienst 
Zondag 19 januari 2025 in de Nieuwe Kerk 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers: ds. J.B. Alblas en ds. J.G. van der Windt 

In samenwerking met Het Noorderlicht 

Muziek: Nico Dijkdrent (orgel) en John Haasnoot (keyboard)  
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Welkomstwoord 

Zingen (staande) 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijne dienst bereid. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,  
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

Moment van stilte (staande) 

 

Votum en groet (staande) 
 
Zingen

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
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10 geboden  

Zingen 

Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 

 

 

Ik weet dat de Vader mij kent 
Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 

 

Gebed 
 
We lezen uit de Bijbel: Lucas 2: 41 t/m 52  

Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te 
vieren. Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar. 

 Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, 
zonder dat zijn ouders dat wisten.  Ze dachten dat hun zoon met familie of 
vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem 
nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar 
te zoeken. 

Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die 
daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem hoorde 
praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen. Toen zijn ouders 
Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, waarom heb je dat 
gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.’ Jezus 
antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader 
bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij 
bedoelde.  

Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij 
was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over 
alles wat er gebeurd was. Jezus groeide op, en hij werd steeds 
wijzer. God hield van hem, en de mensen ook. 
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Zingen 
Halleluja, lof zij de Heer! 
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,  
de Schepper aller dingen! 
De roem van zijn barmhartigheid, 
zijn wijsheid, macht en majesteit 
moet al het schepsel zingen. 
 

Kinderen van Het Noorderlicht zingen 

🎵 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit… Roep het uit… 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem, Is van Hem 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Dat Hij jubelt met jou en met mij 
Zing en fluit… Roep het uit… 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer (2x) 
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🎵God kent jou vanaf het begin.  
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou (ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij.   

God kent jou vanaf het begin…. 
 
En weet je wat zo mooi is…. 
 
God kent jou vanaf het begin…

Refrein:  🎵Je mag er zijn. Wie ik? … Ja jij.  
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? … Ja jij.  
Had je zeker niet gedacht. Wie ik? … Ja jij.  
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? … ja jij. 

 

Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug,  
ook al heb je vieze handen, of je navel op je rug 

Refrein 

Ook al flap je met je oren of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind 

Refrein 

Ook al kan je niks onthouden is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef 

Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil               

Refrein 



6 
 

Collecte 

 

Zingen 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2 x ) 

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Algemeen Kerkenraadsfonds
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Preek (eerste deel) over Lukas 2 

 

Zingen 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.

 

Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein. 
 

Preek (tweede deel) “in het Vaderhuis zijn” 
 

Zingen 
Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich; 
ik zal komen in zijn hof met lof. 
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. 
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. 

 

Jezus maakt mij blij,  Jezus maakt mij blij        )2x 
Ik ben verheugd, want Jezus, maakt mij blij.   )2x 
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Dankgebed en voorbede  

 

 

Zingen (staande) 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

 

 

 


