
Liturgie 16 maart 2025, 18:00 uur Oude Kerk Katwijk aan Zee 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande): Psalm 108: 1 
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
‘k Zal in den dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen Psalm 17: 3 en 8 
 
Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
opdat mijn voet niet uit zou glijden.  
wil mij voor struikelen bevrijden,  
en ga mij met Uw heillicht voor.  
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,  
omdat G', o God, mij altoos redt.  
Ai, luister dan naar mijn gebed,  
en neig Uw oren tot mijn klachten. 
  
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Zingen Psalm 84: 5 
 
O God, die ons ten schilde zijt,  
en ons voor alle ramp bevrijdt,  
aanschouw toch Uw gezalfde Koning.  
Eén dag is in Uw huis mij meer,  
dan duizend, waar ik U ontbeer;  
'k waar' liever in mijn Bondsgods woning  
een dorpelwachter, dan gewend  
aan d' ijd'le vreugd' in 's bozen tent. 
Gebed 
 
Schriftlezing Lukas 22: 24 t/m 34 
24Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te 
zijn. 25En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht 
over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar 
de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die 
dient. 27Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die 
aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient. 28En u bent het die steeds bij 
Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen. 29En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn 
Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk 
en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. 
31En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de 
tarwe. 32Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer 
gekomen bent, versterk dan uw broeders. 

 Maar, blij vooruitzicht,  
 dat mij streelt,  
 ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;  
 U in gerechtigheid aanschouwen;  
 verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.  
 



33En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in 
te gaan. 
34Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u 
driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. 
 
Inzameling der gaven 
 

 

 

Zingen Gezang 34: 1,5,6 en 7 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar woudt lijden! 
 
Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren, 
hoe 'k in geloof uw kruisdood moet vereren, 
om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken 
en aan te kweken. 
 
Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 
Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld woudt lijden, 
mijn hart niet wijden? 
 
Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden, 
de zwaarste smart dan niet geduldig lijden, 
daar Gij uit liefde zo veel zware plagen 
voor ons woudt dragen! 
 
Preek: Ik ben er klaar voor! 
 
Extra Collecte 
Zingen weerklank 441: 1,3,4 
 
1.Heer, wijs mij uw weg 
  en leid mij als een kind 
  dat heel de levensweg 
  slechts in U richting vindt. 
  Als mij de moed ontbreekt 
  om door te gaan, 
  troost mij dan liefdevol 
  en moedig mij weer aan. 

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Eeredienst en pastoraat

3. Heer, leer mij uw wil 
   aanvaarden als een kind 
   dat blindelings en stil 
   U vertrouwt, vrede vindt. 
   Als mij de wil ontbreekt  
   uw weg te gaan, 
   spreek door uw Woord en Geest 
   mijn hart en leven aan 



 
4.Heer toon mij uw plan; 
   maak door uw Geest bekend 
   hoe ik U dienen kan 
   en waarheen U mij zendt. 
   Als ik de weg niet weet, 
 
 
We gedenken in het midden van de gemeente van Christus 
Cornelia Koppe-Hus 
30 juni 1941 – 5 maart 2025 
 
Zingen Johan de Heer 94: 1 en 2 
 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer 
en maak alles goed. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande) Gezang 45: 2 en 5 
 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, in dood en leven 
U gegeven. 
'k Leef, in vreugd en tegenheên, 
'k leef en sterf voor u alleen. 
 
Zegen 
 

de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 


