
LITURGIE 18 april 2025, 19:30 uur, Pniëlkerk te Katwijk aan Zee 
Gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Rehoboth en Ichthus 
Voorganger: Ds. J.B. Alblas 
Organist: Jaap Hoek 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande): Gezang 46: 1 en 2 
 
1.Als ik in gedachten sta 
   bij het kruis van Golgotha, 
   als ik hoor wat Jezus sprak, 
   voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
7. Op Zijn kreet: "Het is volbracht," 
   antwoordt mijn aanbidding zacht: 
   "Jezus, ook voor mij verwierft 
    Gij verlossing, toen Gij stierft." 
 
Moment van stilte (staande)  
Votum en groet (staande) 
 
Zingen Psalm 22: 9 
Mijn beend'ren kan ik tellen, één voor één.  
Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreên.  
Z' ontzien zich niet, om met mijn tegenheên, 
hun geest te strelen. 
En onder zich mijn kleed'ren te verdelen;  
Verhard in 't kwaad,  kan hun geen spel verdrieten.  
Zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten  
van mijn gewaad. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 1: Johannes 19: 17 t/m 37 
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats 
genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem 
twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een 
opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE 
KONING VAN DE JODEN. 
 

Jezus zei, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou 
worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met 
zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de 
zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 
Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de 
voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden 
dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten 
dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem 
gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, 
braken zij Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en 
meteen kwam er bloed en water uit. 
En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij 
de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het 
Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt 
een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben. 

3.Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
   voor wie Hem gekruisigd had, 
   'k weet dan: "Bij de Heiland is 
   ook voor mij vergiffenis." 
 

 



 
Schriftlezing 2: Numeri 9 : 9 t/m 12 
Toen sprak de HEERE tot Mozes: In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het 
vallen van de avond, moeten zij het Pascha houden; met ongezuurde broden, en met 
bittere kruiden moeten zij het eten. Zij mogen er niets van over laten blijven tot de 
volgende morgen en mogen er geen been van breken. 
 

 
Inzameling der gaven 
 

Zingen psalm 34: 7, 8 en 9(weerklank) 
7 Wie God roept, hoort Hij aan 
   en Hij verlost wie is benard. 
   Hij zal gebrokenen van hart 
   in gunst terzijde staan. 
   Wie ’s HEREN recht betracht, 
   vindt in de wereld droefenis, 
   maar God, die zijn verlosser is, 
   blijft op zijn heil bedacht. 
  
9 De HEER verlost en spaart 
   het leven van wie Hem bemint. 
   Al wie bij God zijn toevlucht vindt 
   wordt schuldeloos verklaard. 
 
Preek 
 
Zingen Opwekking 392: 2 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Lezing van een gedeelte van het avondmaalformulier 
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: doet dit tot mijn gedachtenis, mogen wij 
aan de tafel van het Heilig Avondmaal gedenken dat Jezus door de Vader in de wereld gezonden is, 
niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, 
heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij 
leed ontelbare smaadheden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig 
ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich 
geladen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot 
in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem 
riep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit 
meer door Hem verlaten zouden worden. En ten slotte heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en 
eeuwige verbond der verzoening besloten, toe Hij zei: Het is volbracht. 
 

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
plaatselijke voedselbank

God laat hem nooit alleen; 
Hij die zijn beenderen behoedt, 
ziet toe, dat hem geen kwaad ontmoet, 
gebroken wordt er geen. 
Maar goddelozen gaan 
te gronde aan hun eigen kwaad. 
Een ieder die Gods knechten haat 
zal voor Hem schuldig staan. 
 

 



Zingen Psalm 43: 4 
Dan ga ik op tot Gods altaren,    
tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
dan zal ik, juichend, stem en snaren  
ten roem van Zijne goedheid paren, 
die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen na de tafels: Gezang 45 
1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
    hangt ten spot van snode smaders. 
    Zoon des Vaders, 
    waar is toch uw almacht thans, 
    waar uw goddelijke glans? 
 
3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
    ook voor mij heeft Hij zijn leven 
    veil gegeven. 
    Brand, mijn hart, ontbrand in gloed 
    jegens Hem, mijn hoogste goed. 
 
5. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!   
    'k Heb mij, Heer, in dood en leven U gegeven. 
    ’k Leef, in vreugd en tegenheên, ‘k leef en sterf voor U alleen. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande) Weerklank 453 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.  

 
Zegen 
 
 

2.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
   en Hij hangt er mijnentwegen, 
   mij ten zegen. 
   Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
   en zijn sterven zaligt mij. 
 
4.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
    en ik zou in droeve dagen 
    troost’ loos klagen? 
    Klagen, neen! Bij dit gezicht 
    valt de zwaarste last mij licht. 
 
 

 


